
 

Protestantse Gemeente Cuijk  

Deze keer een stukje van Ds. Blom, gastpredikant. 

De kerk na corona 
Het zal u niet zijn ontgaan dat de kerk leger is na corona. Ik bedoel dat sinds mei/juni dit jaar 

minder mensen de kerkdiensten bezoeken, niet alleen elders, maar ook in Cuijk. 

We verwachtten elkaar in mei/juni weer gewoon te kunnen ontmoeten. We hoopten weer 

samen de kunnen zingen, bidden en te luisteren naar de verkondiging van de voorganger. Als 

we nu naar de kerk gaan missen we mensen, niet omdat ze te oud zijn geworden, of omdat ze 

overleden zijn, maar omdat ze gewoon niet meer komen.    

In coronatijd leerden we om niet naar de kerk te gaan. We bleven thuis omdat de kerk gesloten 

was, of omdat we die week niet ‘aan de beurt’ waren. In allerijl werden in diverse kerken 

streamingsdiensten opgezet. Het was een uitkomst om, als de kerk gesloten was, thuis de 

kerkdienst te kunnen volgen. ‘Ja’, hoorde ik sommigen mensen zeggen, ‘dat was wel makkelijk 

zo, de kerkdienst volgen vanaf de bank, met een kopje koffie binnen handbereik’, of ‘nu kan ik 

kijken op het moment dat het mij uitkomt’. Het doorgeschoten individualisme dat onze tijd 

kenmerkt blijkt ook nu. Maar zijn we niet geroepen om boven dat individualisme uit te stijgen? 

Religie komt van het Latijnse werkwoord ‘religāre’ en dat betekent ‘verbinden’.  

In de kerk zoeken we verbinding met God en met elkaar. Het elkaar ontmoeten is essentieel om 

beter mens te worden. 

In de vele Bijbelverhalen draait het ook om ontmoeting. Zo ook in het verhaal van Zacheüs.  

(Lucas 19, 1- 10). De Tsjechische theoloog, Tomás Halík tekent hem in zijn boek ‘Geduld met 

God’ als model voor de zoekende, twijfelende mens van de 21ste eeuw, speurend naar 

zingeving.  

Vandaag zoeken vele mensen naar zin. We dreigen ten onder te gaan aan de vele uitdagingen: 

de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, die ons niet alleen economisch raakt, maar ook mentaal, 

de zorg over het woningtekort, de stijgende prijzen ….. om maar enkele punten te noemen.   

Om staande te blijven hebben we elkaar nodig. Om elkaars vreugden en noden te delen, om 

elkaar op te beuren, om elkaar uit te dagen, om elkaar te helpen, maar zeker ook om met elkaar 

hoop te putten uit de Bijbelse verhalen. We missen u om samen de Bijbelverhalen te horen en 

om samen te zingen en te bidden.                                                                                                        

Gaat u ook weer komen op zondag? We zien uit naar uw komst. 

Ds. Derk Blom 



                                                                                                                                                                                              

Vanuit de Kerkenraad 

Stoppen Kerkenraadsleden 

Na lang wikken en wegen hebben 3 van de 4 kerkenraadsleden besloten te stoppen met de 

Kerkenraad. Zij hebben allen hun termijn gediend, Desiree van Es zelfs meer dan een termijn. 

Per 1-1-2023 zal Desiree van Es stoppen als diaken. Pauline Mijdam, scriba en jeugdouderling,  

en Marianne Bruring, voorzitter, zullen per 1-3-2023 hun functie neerleggen binnen de 

Kerkenraad. 

Zoals u leest stoppen er 3 actieve gemeenteleden en het zou fijn zijn als zij opgevolgd worden 

want de Kerkenraad kan zo niet functioneren. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich 

aanmelden bij Marianne Bruring  68magb@gmail.com of Wouter Boekenstijn 

wouter.boekestijn@planet.nl  

Oogstdienst 
Zondag 6 november was er oogstdienst. Na de dienst was er gelegenheid tot verkoop van de 

oogst. Velen hadden allerlei dingen meegebracht uit eigen tuin, zelf gemaakt, die vervolgens 

verkocht zijn.  De  opbrengst  van 121 euro  gaat naar de mytylschool in Suriname waar we een 

nauwe band mee hebben. 

Stemming verkoop Pastorie en Herberg 
Op zondag 6 november heeft ook de horing plaatsgevonden over de verkoop van de Pastorie en 

Herberg met de bijbehorende grond. Hierover is al eerder een nieuwsbrief verzonden. Voor alle 

aanwezigen was het duidelijk dat de verkoop van de grond en de daarop staande gebouwen de 

beste oplossing voor onze gemeente is. Zij hebben aangegeven het eens te zijn met onze 

voorkeur om de verkoop via de plaatselijke makelaar Twan Poels te laten verlopen.  

Digitale kerkdiensten 
Via bijgevoegde link kunt u kerkdiensten terug kijken van de Protestantse gemeente te Oss. 

kerkdienstgemist.nl  

 

Dienstenrooster 

Zondag 27 november   1e Advent 
Aanvang: 10.00u.  

Ds. A.J. Claessens, 
Horst 

Organist: H. Stoffers 

Zondag 4 december     2e Advent  
Aanvang: 10.00u. 

Ds. Simons Organist: D. Romeijn 

Zondag 11 december   3e Advent  
Aanvang: 10.00u. 

Mw. I. Lodewijks, 
Arnhem 

Organist: D. Romeijn 

Zondag 18 december   4e Advent  
Aanvang:10.00u. 

Ds. A.J. Claessens, 
Horst 

Organist: H. Stoffers 
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24 december   Kerstavond 
aanvang: 21.00u. 

Drs. H. Oudelaar, 
Ottersum 

 Organist: D. Romeijn 

25 december Kerstmorgen 
aanvang: 10.00u. 

Ds. D. Stolk, 
Nijmegen 

Organist: D. Romeijn 

26 december Tweede Kerstdag  Geen dienst  

1 januari Nieuwjaarsdag  Geen dienst  

 

Pastoraat Cuijk 

Jeanne Buscop stopt 1 januari 2023 als wijkcoördinator en lid van de pastorale raad. Vele jaren 

heeft Jeanne gemeenteleden en contactpersonen die wonen in de Padbroek, Haps en Mill 

bezocht, zomaar of als er een aanleiding toe was. Haar luisterende oor, opbeurende woorden 

gaven haar bezoekjes een glans. Gelukkig blijft Jeanne de gemeenteleden van haar eigen wijk 

bezoeken. Daar zijn we heel blij mee. Onze dank is groot Jeanne, je bent en blijft verbindend 

naar een ieder om je heen. 

Kerstpakkettenactie 

Op zaterdag 17 december a.s. start de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Een initiatief van de 

plaatselijke kerken in samenwerking met het Merletcollege en de voedselbank. De 

kerstpakketten gaan naar inwoners van de gemeente Cuijk die een extraatje zeker kunnen 

gebruiken.  Ook u kunt uw steentje hieraan bijdrage. In onze kerk komt vanaf  

zondag 27 november een mand te staan waarin u houdbare levensmiddelen, toiletartikelen 

kunt deponeren. Graag kleine verpakkingen omdat er behoefte is aan pakketten voor met name 

alleenstaanden.  U kunt ook een financiële bijdrage geven via de diaconie. Mocht u iemand 

weten die voor een kerstpakket in aanmerking komt dan graag mailen naar 

bianca.akkermansvanraaij@gmail.com 

 

Bezoek 
Heeft u behoefte aan pastorale zorg of wilt u een afspraak maken voor een bezoekje of 

gesprek? U kunt dan contact opnemen met uw contactpersoon en/of wijkcoördinator. 

 

Bloemengroet 
* zondag 5 juni 2022, met een hartelijke groet en dank voor haar inzet naar mw. Horst 

* zondag 12 juni 2022, met een hartelijke groet en dank voor haar inzet naar mw. van Es 

* zondag 19 juni 2022, met een hartelijke groet mw. van de Ven 

* zondag 26 juni 2022, met een hartelijke groet naar fam. van Beelen 

* zondag 3 juli 2022, met een hartelijke groet naar fam. van Boven 

* zondag 10 juli 2022, met een hartelijke groet en beterschap fam. van de Meide 

* zondag 17 juli 2022, met een hartelijke groet en beterschap naar dhr. Huigen 

* zondag 24 juli 2022, met een hartelijke groet en beterschap naar dhr. Schregardus 

* zondag 7 augustus 2022, met een hartelijke groet naar fam. Hagenaar 
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* zondag 21 augustus 2022 met een hartelijke groet naar fam. Coljee 

* zondag 4 september 2022, met een hartelijke groet naar fam. Klaver 

* zondag 11 september 2022, met een hartelijke groet naar fam. Coers 

* zondag 18 september 2022, met een hartelijke groet naar fam. v.d. Broek 

* zondag 25 september 2022, met een hartelijke groet naar fam. de Boer 

* zondag 2 oktober 2022, met een hartelijke groet naar mw. Romeijn 

* zondag 9 oktober 2022, met een hartelijke groet naar mw. Fatbinan 

* zondag 16 oktober 2022, met een hartelijke groet naar fam. Bovenkerk 

* zondag 23 oktober 2022, met een hartelijke groet naar fam. Evers 

* zondag 30 oktober 2022, met een hartelijke groet naar   dhr. Dijkstra 

* zondag 6 november 2022, met een hartelijke groet naar fam. Mijdam 

* zondag 13 november 2022, met een hartelijke groet naar fam. Ririmasse 

* zondag 20 november 2022, met een hartelijke groet naar mw. Uilenreef 

Weet u nog iemand van wie u denkt dat een bloemetje goed zal doen? Geef het dan door aan 

uw wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail naar: adrianagrijs1952@gmail.com 

Wilt u iets in een volgende rondzendbrief plaatsen kunt u dit mailen naar 
scriba.pkncuijk@gmail.com       inleverdatum uiterlijk  10 december 2022 

 

Een vraag aan wie de nieuwsbrief op papier ontvangt:  

wilt u uw e-mail adres  doorgeven aan nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com zodat u voortaan 

de nieuwsbrief digitaal ontvangt en zo de contactpersoon minder hoeft te lopen/ bezorgen.  

LEES MEER OP ONZE WEBSITE     cuijk.protestantsekerk.net 
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